
Naam:                                                                                                                  Leeftijd:                           jaar

Adres en telefoonnummer: 

Wat was het beroep van de man met het treinbordje en hoe werd de locomotief die over het spoor reed genoemd?

(inleveradres z.o.z.)



Station in Wilnis
Lang geleden was er een treinspoor dat dwars door De Ronde Venen liep. Dit spoor was er 

maar kort, omdat er steeds meer auto’s kwamen en er nieuwe wegen werden aangelegd. 

Het spoor was daardoor niet meer nodig.

Van 1915 tot 1986 
Het spoor ging van Aalsmeer naar Nieuwersluis. In 1915 begonnen de treinen met het 

vervoeren van mensen en spullen. Tot 1950 reden er treinen met mensen erin. De laatste 

stationschef was mevrouw Th. de Graaf. Zij zorgde voor het station en deed dit naast haar 

huishouden. Waarschijnlijk was zij de enige vrouwelijke stationschef ooit. Tot 1986 reden er 

nog goederentreinen op dit spoor.

Het Bellopad 
Nu is het spoor een wandelpad geworden, het heet het Bellopad. Dit pad is vernoemd naar 

een beroemde locomotief die vroeger op dit spoor reed. Je kunt hier nu fijn wandelen, 

midden in de natuur. Het pad gaat van Mijdrecht via Wilnis naar Vinkeveen (en verder naar 

Baambrugge en Abcoude).

Heb jij het met je ouders of met opa en 

oma wel eens over vroeger? Hoe het bij 

ze op school was, welke kleren ze droegen 

en welke spelletjes ze op school deden? 

Dan heb je het zonder dat je het weet over 

geschiedenis. 

Weliswaar niet over heel, heel vroeger, 

maar over de tijd waarin je vader, moeder 

of opa en oma leefden. 

Het was toen heel anders. Er was nog geen 

mobiele telefoon, internet bestond nog niet 

en ook van wifi, tiktok en instagram hadden 

ze nog nooit gehoord. Gek hè, dat kun je je 

eigenlijk niet meer voorstellen.

Je ouders kunnen je vast meer over 

vroeger vertellen. En dan merk je dat 

geschiedenis eigenlijk best heel leuk is.

In De Ronde Venen is er een vereniging 

die zich bezig houdt met geschiedenis. 

Over de mensen, hoe ze leefden, welke 

gewoontes ze hadden, welke materialen ze 

gebruikten en nog veel meer. 

Deze vereniging - De Proosdijlanden - be-

staan dit jaar 40 jaar. Tijd voor een feestje. 

Dat vieren ze op zondag 1 september in en 

bij De Willistee in Wilnis. Er lopen mensen 

in ‘oude kleding’, er zijn 

oude auto’s, je kunt oude 

spelletjes spelen of oude films 

bekijken en nog veel en veel meer. 

Ook kun je daar je kleurplaat inleveren 

en wie weet maak je kans op een mooi 

prijsje.

Geschiedenis is leuk! 40 jaar De Proosdijlanden

Lever je kleurplaat in op zondag 1 september bij De Willistee in 

Wilnis. Tussen 14.00 en 15.30 uur. De prijsuitreiking is om 16 uur.

Deze kleurplaat wordt 
je aangeboden door:


